
Krijgen om te geven
door ds. Stephen Overduin

Mechelen, 5 mei 2024

Schriftlezing - Johannes 15:9-17 (NBV)

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde
als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb
en in zijn liefde blijf.

Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is
dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te
geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik
alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.
Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Afscheid

Afscheid nemen is best lastig. Je geeft elkaar een hand en zegt ‘tot ziens!’ zou je zeggen. Maar in
de praktijk is dat veel lastiger.

Uit de praktijk, na een heel gesprek met iemand die burn-out is op het werk:

‘Dank je wel, dat was een goed gesprek.’
‘Mooi, we zien elkaar volgende week weer!’
En dan bij met de deurknop in de hand omdraaien en zeggen:
‘Ik was nog iets vergeten te zeggen, eigenlijk wil ik gewoon ontslag gaan nemen als IT-er, en
aan de slag gaan als basisschool leraar!’
Wat?! ‘Ga maar even zitten, wat wil je nu eigenlijk echt?’

Het deurknopfenomeen

Dit wordt het deurknopfenomeen genoemd. Het allerbelangrijkste wordt aan het eind van het
gesprek gezegd. Datgene wat de persoon eigenlijk echt wil zeggen…

Dat is exact wat Jezus hier doet. Het is de avond dat hij verraden zal worden. Hij is met zijn
discipelen samen en ze vieren het Avondmaal. Voor zijn discipelen was dit een heel normale avond
en verwachtten ze niet zoveel bijzonders. Maar voor Jezus was dit een hele bijzondere avond…

Die avond wil Jezus nog wat vertellen, voordat hij gevangengenomen gaat worden. Dat gesprek
betreft 5 hoofdstukken (13, 14, 15, 16 en 17) van het evangelie van Johannes. Sterker nog, bijna
een kwart van het Evangelie van Johannes is de afscheidsspeech van Jezus. Dit zijn de dingen die
echt belangrijk zijn voor Hem, om als laatste mee te geven aan zijn discipelen!

Het begint in hoofdstuk 13 met de voetwassing. Ze liggen aan bij de maaltijd, en er is niemand om
de voeten te wassen. Normaal deed een dienaar dit. Maar nu doet Jezus een schort om en pakte
waskom en ging zelf de voeten wassen van zijn discipelen. De Boodschap? ‘Wat ik voor jullie heb
gedaan, moeten jullie ook doen.’ (joh 13:15).
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En dan in hoofdstuk 15 komt de tekst van vanmorgen: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde… Blijf in mijn liefde.” We gaan hier stap voor stap doorheen.

Blijf in mijn liefde (15:9)

Dit is misschien wel de belangrijkste uitspraak van Jezus in deze speech. Blijf in mijn liefde. Hij
vraagt de discipelen om in Zijn liefde te blijven. Wat betekent dit? Hoe blijf jij in de liefde van
Jezus? Dit gaat om het dagelijks, in alles wat je doet, blijven in Gods nabijheid, want Hij is liefde!
Hoe doe jij dat?

- Bijbellezen?
- Liederen zingen of luisteren?
- In de natuur wandelen?
- Met anderen praten over God?
- Dagelijks gebed?
- God gehoorzamen in alles wat je doet?

Bekijk dit eens of praat er met elkaar over: hoe blijf jij in de liefde van God? Wat helpt jou?

Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (15:11)

Waarom moeten we blijven in Jezus’ liefde? Omdat je dan Zijn vreugde zal kennen! Wat is Gods
vreugde?

- Vrede diep vanbinnen.
- Blij zijn omdat je Hem ziet overal in de wereld om je heen. In kleine en grote dingen.
- Blij zijn, omdat je weet dat er in ieder geval één persoon is in de wereld die zielsveel van je

houdt. En deze ene persoon is de Allergrootste, belangrijkste persoon in het Universum.
- Vreugde, omdat je weet dat alles, hoe ingewikkeld het nu ook is, ooit echt goed zal komen

wanneer Jezus terugkomt!

Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. (15:14)

Dit vind ik een leuke. Je bent mijn vriend, wanneer je doet wat ik zeg! Maar… zo zijn vrienden toch
niet? Echte vriendschap kent gelijkheid en wederkerigheid!

Ja, maar wat bedoelt Jezus dan? Het geheim zit hem in ‘wat zegt Hij dat we moeten doen?’

Elkaar liefhebben. Zo erg is die opdracht dus niet. En wanneer we dat doen, dan zijn we Jezus’
vrienden. Wat is dat een groot goed! De Eeuwige, die een vriendschap met ons aan wil gaan.
Vrienden van God Almachtig…

Vriendschap is lief en leed delen, het is leuke dingen samen doen. Samen met Jezus, de wereld
liefhebben. En dat is waar Jezus ons toe uitnodigt: Wil je leuke dingen met mij doen? De wereld
liefhebben, zoals de Vader mij liefheeft en ik jou liefheb? Dat gaat je vreugde geven!

Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (15:16)

Dan komt het doel in beeld. Als we God ons laten liefhebben, en de wereld liefhebben, dan dragen
we vrucht. Wat bedoelt Jezus hiermee?

Hij heeft het continu over Gods nieuwe wereld, het Koninkrijk van God. Als we blijvend liefhebben,
dan gaat de wereld veranderen. Dan draagt Zijn liefde, door ons heen, vrucht in de wereld.

- Een vriendelijk woord bij de kassa, kan de dag van de caissière helemaal goed maken.
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- Een helpende hand voor een onbekende, kan een leven veranderen.
- Eerlijk en kwetsbaar onze gevoelens delen wanneer we gekwetst zijn. Ook dat is liefde.
- Verdriet hebben of boos zijn om onrecht. Ook dat is liefde.

We dragen dan vrucht, en veranderen, samen met Jezus deze wereld.

Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. (15:17)

Eigenlijk de conclusie van het hele stuk. Klinkt makkelijk. En niets is moeilijker.

Heb elkaar lief… Geef, geef en blijf geven… Het recept voor een burn-out. Maar wat moeten we
hier dan mee? Gedoseerd geven? Alleen maar geven wat je ook krijgt?

Ja en nee. Onze menselijke neiging is te denken in een balans. Geven en krijgen in balans. om te
geven wat we ook van een ander krijgen. Maar Jezus verandert het. In plaats van een balans,
maakt hij er een stroom van. De Vader heeft Jezus de zoon lief. De zoon heeft zijn leerlingen lief.
De leerlingen hebben elkaar en de wereld lief. We krijgen om te geven. Niet terug te geven, maar
verder te geven.

Een tuinslang

Vergelijk het met een tuinslang. Deze verbind je met een kraan. Je zet de kraan open en…? Er
gebeurt niet zoveel, de tuinslang vult zich met water, maar verder niets. Sterker nog, als je de
tuinslang vol met water in de zon laat liggen, krijg je legionella besmetting.

Jezus zegt hier: blijf in mijn liefde. Blijf verbonden met de bron, de kraan. Zet de kraan open, laat je
vullen met mijn liefde. En… Geef die liefde door! Zet de tuinslang open en geef de wereld water!
Deel Zijn liefde uit. Dan functioneert een tuinslang optimaal. En ga je vrucht dragen.

Voel je je leeg? Ga terug naar de bron, blijf in Zijn liefde. Maar ook: zet de tuinslang open. Geef Zijn
liefde. Niet jouw liefde, maar Zijn liefde.

Verbonden met God

Soms moet je hiervoor een stap van geloof zetten. Een beslissing nemen om God je enige bron te
laten zijn. Om jezelf aan Hem en Hem alleen over te geven.

We kunnen zo vaak vanuit eigen kracht alles proberen te doen. Maar dan als onze kracht faalt (en
dat doet het altijd op een gegeven moment), dan stopt de stroom. Het geheim is, om met God
verbonden te blijven, om dag in dag uit in Zijn liefde te blijven. Dat doen we door Hem te
gehoorzamen, niet op andere bronnen te vertrouwen, maar op Hem alleen!

~ ~ ~
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